


AHet huwelijk is een Teken van Allah (de Verhevene)

AHet is een gebruik van de boodschappers (vrede zij met
nen)

AHet is een plechtige overeenkomst
AMen voltooid de helft van de religie
ADe Profeet (vrede zij met hem) spoort ons aan om te

/ trouwen
AHet huwelijk behoort tot de natuurlijke aanleg

o



AWaken over de religie en kuisheid

A Aanleiding tot geluk in het wereldse
AHet brengt structuur en orde in het leven
A Het ontstaan van nieuwe familiebanden

AVoortbestaan en voortleven van de mens

A Aanleiding voor verruiming en zegening in
de voorziening

A Op een geoorloofde manier de lusten
bevredigen

AHet ervaren van rust, liefde, genot van
het leven, innigheid en genade







Adviezen aan de echtgenoten

van de Profeet
| (vrede zij met hem)
Nakomen van Perfectioneren

de plichten van het gedrag Aandacht aan

je lichamelijke
verzorging

Goede behandeling Put uit het leven

Geef complimenten en
kijk niet om naar
tekortkomingen

Sta in dienst
van je gezin

Gehoorzaamheid in het goede



ABIijf niet te lang van elkaar verwijdert

ALos meningsverschillen meteen op en praat ruzies meteen
uit

AVermijd slechte vermoedens en beschuldigingen

AWees niet haastig in het uitspreken van de scheiding

ADeel met elkaar mooie gebeurtenissen en probeer de
/ slechte voor jezelf te houden
ABezorg elkaar geen onnodige zorgen

o
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Kinderen zijn een gunst en
geschenk van Allah (de Verhevene)

Kinderen verfraaien het leven

Verlangen naar kinderen behoort

tot de natuurlijke aanleg

Het krijgen van kinderen is een

verheuging







Kinderen zijn eent
bepf‘O@Ving







Algemene/natuurlijke

leiding
Leiding van verduidelijking

Succesvolle leiding

Versterkende leiding

Leiding in het Hiernamaals ~



Huiswerk




